
Liturgische schikking 1e advent 1 december 2024, Winschoten  
gemaakt door Janny Geertsema-Kieft 

‘Let op de bomen, zij spruiten uit als de tijd daarvoor rijp is.’  
Lucas 21:25-31 

  
De basis van de schikking symboliseert het licht verwachten; een ontvangende lijn, 
alsof het armen zijn om het goede, het licht, te ontvangen.  
De ontvangende lijn komt steeds dichter bij de kaars. 
In de ontvangende lijn liggen vijgen aan vijgentakken en donkere zaadknoppen en 
takken met knoppen.  
De vaas vormt samen met de gebogen takken het silhouet van een anker, symbool 
van hoop.


